
	
 Wij Aten Anders 
 
mijn vader bakte voor ons zwaneneieren    
of grutto of kievietsommelet als ontbijt 
wij keken vroeger niet zo nauw…   
als hij een nest eendeneieren vond  
slupte hij er eerst een naar binnen gelijk  
ter plekke hè, gewoon zó, rauw.  
 
hij liep hazen en fazanten te strikken  
kwam zelfs met torenvalkeieren aan      
voor een torenvalkuitsmijter met spek…  
als je dat nu hedendage nog zou flikken  
dan kom je voor ‘t gerecht te staan  
die rechter die word hélemaal gek!  
 
maar hij plukte ook waterkippen   
dat was het favoriete boutje van moe   
met waterkers vanuit de sloot…           
daar ken echt bijna niks aan tippen  
nou, hoogstens de muskusratragoût       
neee, daar ga je niet aan dood! 
 
hij schoot kraaien, die zijn écht goed 
en spreeuwen, vaak een hele vracht  
iets wat toen nog gewoon mocht…   
die gingen gelijk in de spreeuwensoep  
die stond dan laag op, heel de nacht  
héérlijk, ja, wie kent het nog? 
 
 



ook wilde ganzen was geen probleem                           
maar hij nam alleen de poten en de borst 
want het barstte ervan in de polder…     
die gingen door de gehaktmolen heen 
dat werd zelf gedraaide ganzenworst 
die hingen te drogen op de zolder.  
 
en hij ging vaak vissen, ook in de nacht 
de palingfuiken hingen in de schuur 
hij ving ook karper, op verboden water…  
die werden dan achter ’t huis geslacht 
voor gebakken karper in het zuur 
dat ging dan de kelder in voor later.   
 
hij ving voorntjes, vlak achter ‘t huis              
die hadden gebakken zóveel smaak 
heel mooi krokant, gewoon echt subliem…                               
en hij kwam ook vaak met snoek thuis 
daar werd snoekgehakt van gemaakt  
ik heb dat later nooit meer ergens gezien. 
  
en hij slachtte egels, die moest je pakken  
nét voor hun winterslaap eraan kwam  
want een egellever is dan heel groot…  
die stond hij dan later in boter te bakken  
met rode ui, in een grote koekenpan 
dat kregen wij dan ook op ons brood.           
 
 
 
 
 



 
dus ja, dat is wel even iets anders, eten       
wat de natuur om je heen je verschaft 
daar kan echt geen kweekvlees tegenaan 
of knutselvoedsel met krekelmeel 
allemaal in een laboratorium bedacht  
surrogaat, daar heb je geen dónder aan.   
 
nee, wij hadden juist wild op het menu        
met veldzuring, of wilde stoofperen                     
duif, eend, fazant, snoek, konijn, hazerug . . .      
en als het nog langer zo doorgaat als nu   
nou, dan kan ik u garandéren                                  
dan komt die tijd straks weer terug!   
 
 
Petri Jakobs 


